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... het zwakke van God...

Wat is het doel van Kerstmis? Natuurlijk, we vieren feest. God houdt van feest! Maar als

Johannes zijn Evangelie gaat schrijven, zet hij direct een grote stap. Hij gaat gelijk diep in op de

betekenis van Jezus’ komst. Het doel van Kerstmis blijkt dan veel groter dan we denken, en

geeft ons alle reden om van Kerstmis een prachtig feest te maken!

Hij zegt dan: Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus

gekomen (1). Dat is het!

Die woorden tonen precies aan wat God met Jezus’ komst liet gebeuren. En dat dit iets totaal nieuws

was! Want wilde je tot op dat moment eeuwig leven ontvangen, dan kon je proberen de Wet van

Mozes te onderhouden, heel erg je best te doen dus (2). Maar dat gaf je geen zekerheid! En geen

volmaaktheid!

Hij brengt het te voorschijn

Daarom bracht God uitkomst. Geen Wet van Mozes meer, die de mensen in het gareel moest houden,

maar de genade en de waarheid, die door Jezus Christus kwamen (1). Genade die vergeving van je

zonden gaf en je weer tot God bracht (3). En die andere genade: eeuwig leven. Eeuwig leven dat niet

alleen voor later is, maar nu al geleefd wordt en een ander zíjn is, een ander bestaan (4).

God wil dat in ons planten (5) en zichtbaar in ons maken. Zoals het volledig zichtbaar werd in Jezus zelf,

toen Hij op de aarde was. Dat leven brengt een innerlijke verandering in je teweeg.

Wanneer God ons dat leven geeft, worden we nu al andere, nieuwe mensen (6), die ‘in de waarheid

wandelen’ (7), in Jezus. Mensen die anders doen, anders reageren, anders denken, kortom, die lijken op

Jezus. Dan wordt Gods waarheid, die door Jezus kwam (1), zichtbaar in ons.

Dit bereiken we nooit vanuit onze eigen kracht. Híj brengt het in je tot stand, geeft het vorm en laat het

in je groeien. Hij brengt het in je te voorschijn vanuit zijn kracht en liefde, waaraan we ons overgeven.

Mensen van het welbehagen

Zo worden we die nieuwe mens, die de nieuwe aarde zal beërven. Omdat de waarheid van het leven

van Jezus in ons is. Geen enkele wet of systeem kan dit bewerkstelligen. Alleen zijn genade, die in ons

werkt met kracht. Ook dat is Kerstmis. En we vieren het! Voluit!

Daarom zongen de engelen bij Bethlehem al: ‘Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij (of: in)

mensen van het welbehagen’ (Lucas 2:14). Dat is: bij (of in) mensen die deze genade en die waarheid

hebben aangenomen... die Jezus hebben aangenomen! (8).

Een heerlijk feest dus, Kerstmis! Want ... de genade en de waarheid, zijn door Jezus Christus gekomen: ...

Jullie zullen een kind vinden... liggende in een kribbe... (Luc. 2:12) - ... het zwakke van God ... sterker dan de

mensen (9).

Uit de Bijbel:



(1) Johannes 1:17.

... de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

(2) Leviticus 18:5.

... u zult mijn inzettingen en verordeningen in acht nemen; de mens die ze doet, zal daardoor leven ...

(3) 1 Petrus 3:18.

... Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij jullie

tot God zou brengen ...

(4) Romeinen 6:23 - 7:6.

... de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. ... thans zijn wij van de

Wet ontslagen, ... die ons gevangen hield, zodat wij (nu) dienen in de nieuwe staat van de Geest ...

(5) Lucas 20:9.

... iemand plantte een wijngaard ...

(6) Efeziërs 4:21-24a.

... gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat jullie ... de nieuwe mens aandoet, ...

(7) 2 Johannes: 4.

Het heeft mij zeer verblijd, dat ik onder uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, ...

(8) Johannes 1:12.

... allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden,

hun, die in zijn naam geloven.

(9) 1 Korintiërs 1:25.

... het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.
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